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Eerweerden Vader Oversten

Ik ben seffens naer het Bisdom gegaen om de stukkens te vragen die gy noodig hebt. Men had daer de zaek
vergeten. Ziet hier de simpele toelating van het geen Mynheer Buysse verzogt heéft. Dit is genoeg voor den
moment. Daer naer zal Mr. Buysse zynen brief wederom zenden en dan zal ‘er eene expeditie in goede forma
worden gezonden.

Myne groetenis aen Mynheer Buysse en aen alle de Broeders.

Uwen zeer genegen g. V.

C. G. Van Crombrugghe ch.

Gend 28 juni 1832.

Zend, met occasie, aen Mr den Deken, van wegens het Secretariaet van t’ bisdom, deze lysten van het Concours.
28 June 1832

Reverend Father Superior’

I went immediately to Bishops’ House to ask for the documents you need. They had forgotten all about the
matter. Here is a simple permission for what Mr Buysse wanted. It will suffice for now. Later on Mr Buysse can
send his letter again and copy (of a deed) in due form will be sent.

My greetings to Mr Buysse and to all the Brothers.

Your most affectionate spiritual Father

C.G. Van Crombrugghe

Ghent 28 June 1832

Some time soon please send on to the Dean, on behalf of the Episcopal Secretariat, these lists of the
Competition.

! Mr Ignace Vandenbossche [1]



